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JANUARI 2024 

De kerstbomen staan, het jaar wordt afgesloten, de goede voornemens voor het volgend jaar worden 
genoteerd… Het is weer die tijd van het jaar! Wij wensen jullie allemaal een bijzonder gelukkig en fijn 2024… 
wie weet met hulp of inzet voor onze vzw. De laatste nieuwtjes vanuit het noorden en het zuiden sturen we 
graag samen met onze kerstkaart. Beste wensen! 
 
 

Nieuws uit het Zuiden     

Guatemala: Marie Smets blikt terug op haar jaar    

Een korte terugblik op een onvergetelijk jaar... 
 

 “Ondertussen is het al een maand geleden dat ik Guatemala achterliet 
en startte aan een nieuw avontuur hier in België. Het is zeker leuk om 
iedereen nog eens terug te zien. Heel snel voelde alles weer normaal, 
alsof ik nooit was weggeweest. Maar langs de andere kant is dat 
avontuur in Guatemala toch ook wel echt gebeurd.  
 

Toen ik terug kwam schreef ik een speech en ook toen, net zoals nu, 
vond ik het zo moeilijk om dat te schrijven. Je wilt een onvergetelijke 
ervaring uitdrukken in 5 minuten, met heel weinig woorden, maar 
dat gaat niet. Ik zou uren kunnen vertellen over wat ik meemaakte, wat 
me verbaasde, de mooie mensen die ik heb leren kennen en nog veel 
meer.  
 

Ik ben ontzettend dankbaar dat ik dit allemaal heb mogen meemaken. 
Een paar maanden voor mijn vertrek naar Guatemala in 2022 wist ik nog 
niets van het bestaan van Tumbador. Nog geen half jaar later zat ik op 
het vliegtuig op weg naar iets wat ik nooit meer zal vergeten. Je vertrekt 
naar iets wat heel onbekend is en daarmee spring je echt wel in het 
diepe. Het was niet altijd gemakkelijk om mezelf aan te passen. Maar 
beetje bij beetje vond ik mijn weg en daarbij ook mijn familie in 
Guatemala. Een totaal andere wereld, met een andere taal, andere 
gewoontes, een andere cultuur... Een wereld die ik heel hard ben gaan 
appreciëren. Ik heb beseft hoeveel wij ook van hen kunnen leren. De 
liefde die ze daar meedragen draag ik voortaan zelf ook voor altijd in mijn 
hart. 
 

Ik ben super dankbaar dat ik deel heb mogen uitmaken van deze cultuur, 
dat ik zoveel heb mogen leren, ontdekken, vallen en opstaan. Dankbaar 
dat ik in mei 2022 in contact kwam met Tumbador en dat ik zo dit 
alles waar kon maken. Met tranen in mijn ogen kijk ik terug. Tranen 
waar heel veel achter schuilt. Vriendschappen, familie, wijsheid en 
daarbovenop een prachtige natuur. Het deed me beseffen dat de wereld 
nog heel veel te bieden heeft en dat ik nog niet klaar ben met deze te 
ontdekken.  
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Nu, een maand later, is mijn leven in België weer een beetje op de rails en weer rustig. Nu begint ook echt 
het gemis te komen. Ook al hoeft dat niet, ik hoef maar gewoon even mijn hart te openen en daar zit het 
allemaal verstopt. To be continued…!”  

 

  Peru: Ayacucho update 

Een enthousiaste Lotte Eilers vertelt vanuit Peru:  
 

“Het leven hier is zalig en ik kan mezelf goed uitdrukken in 
het Spaans. Dit is geweldig voor mijn activiteiten. Van 
pijntherapie tot workshops en groepsgesprekken, elke 
week groeit de band met mijn patiënten en collega's 
sterker en kan ik meer betekenen voor het centrum. De 
vertrekdatum lijkt ineens heel dichtbij. De dagen vliegen 
voorbij als een vingerknip! Er is nog zoveel dat ik wil 
realiseren, en vier maanden is niet meer zo lang. 
 

Ik heb de Choquequirao trektocht gewandeld met Sofie van 
Jonge Helden, een onvergetelijke ervaring die nog steeds 
aanvoelt als een droom. Ook het bezoek aan haar project 
in Curahuasi was super verfrissend.  
 

Mijn Peru “bestie”, een andere Sophie, is terug vertrokken. 
Ik ben vooral dankbaar voor al onze tijd en avonturen 
samen. Het is gek om te ervaren wat voor een diepe band 
je met iemand kan opbouwen op zo’n korte tijd. Nieuwe 
Belgen van andere projecten zijn ondertussen al 
aangekomen en ik ben helemaal klaar voor nieuwe 
avonturen met hen!  
 

De vier maanden die me nog te wachten staan ga ik in ieder 
geval ten volle benutten om er het beste uit te halen! Ik ben 
benieuwd welke topmomenten en uitdagingen me nog te 
wachten staan!” 

 

 

Nieuws uit het Noorden   

Ook giften zijn kadootjes  

December = kadootjesmaand voor dierbaren en vrienden! Maar ook 
voor zij die het minder goed hebben. Via Tumbador kan je een 
“kadootje” (lees: financiële bijdrage) voorzien voor mensen met een 
beperking in onze centra in Ayacucho of San Rafael. En jij krijgt er een 
“fiscaal kadootje” voor terug! 
 

Tumbador mag ook de komende jaren fiscale attesten 
uitschrijven voor giften van minstens €40. Op jaarbasis kost een 
gift van €40 je dan uiteindelijk maar €22. En omdat Tumbador zeer 
beperkte werkingskosten heeft, wordt jouw gift bijna integraal gebruikt 
om de mensen uit de centra een beter leven te kunnen geven. Zo 
creëer jij met jouw gift een warm gevoel bij Tumbador en in onze 
centra.   
 

Ter herinnering: ons rekeningnummer is BE93 7410 1910 0467. Vermeld ook je rijksregisternummer, dan 
wordt de gift automatisch opgeladen in TaxOnWeb. Wens je nog in aanmerking te komen voor een 
vermindering voor dit jaar, wacht dan zeker niet tot 31 december. En voor wie nog op zoek is naar goede 
voornemens voor het nieuwe jaar: je kan ook een betalingsopdracht ingeven om maandelijks een vast bedrag 
over te schrijven. Zo steun je Tumbador het hele jaar door! 
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  Gesmaakt concert voor (ons) goede doel 

Zondag 8 oktober organiseerde Jozefien Degraeve een benefietconcert 
ten voordele van Wasi Esperanza. Jozefien heeft een jaar als vrijwilliger 
gewerkt in dit project, en heeft er nu alles aan gedaan om dit concert tot 
een succes te maken.  
 

En wat een succes was het! Bijna 200 aanwezigen genoten van het koor 
Collegium de Dunis onder leiding van dirigent Ignace Thevelein. De kerk 
O.L.V. ter Potterie in Brugge was de unieke locatie voor deze hemelse 
muziek. Koorliederen werden afgewisseld met solo's van tenor Roel Van 
Sevenant, begeleid door Pieter Van Waesberghe aan het orgel.  
 

Iedereen was vol lof over het concert. Er was ook veel interesse voor 
het werk van Tumbador vzw en in het bijzonder veel respect en 
waardering voor de inzet van Jozefien. En dit zowel voor dit 
benefietconcert, als voor haar vrijwilligerswerk in Peru. Uiteindelijk bracht 
het concert zo maar even €3.620 op, een fantastisch bedrag! 

 
 

Dubbel quizplezier!     

Geslaagde Tumbadorquiz op 20 oktober  

Naar goede jaarlijkse gewoonte organiseerden we onze algemene 
quiz… de 17e (!) al! En ook deze editie was weer een succes, met 
39 zwoegende quizploegen, een pak vrijwilligers die zorgden voor 
de bediening en tapten en verbeterden dat het een lieve lust was, 
en uiteraard een mooie opbrengst voor Tumbador vzw. Maar er kan 
maar één ploeg de eerste zijn, en die eer ging dit jaar naar Musti 
Goes Classic, met maar liefst 107 op 111 punten!  
 

Een gemeende dankjewel aan onze vaste quiz-opsteller Luc, aan de 
sponsorende bakkers voor het overheerlijke en gesmaakte gebak, 
en uiteraard ook aan alle helpers en quizzers! Wij kijken alvast uit 
naar de volgende editie! 
 

  Succesvolle quiz door ex-vrijwilligster Jozefien 

De jaarlijkse algemene quiz was niet de enige quiz die dit najaar 
werd georganiseerd ten voordele van Tumbador... Jozefien 
heeft niet stilgezeten want naast haar benefietconcert 
organiseerde ook zij een quiz in de refter van haar oude school, 
het SASK in Brugge. 32 enthousiaste quizploegen, een 
hardwerkend team medewerkers en “Josie” als top-quizmaster 
zorgden voor een meer dan geslaagde avond en een mooie 
opbrengst van €2.100!  
 

Dikke merci aan Jozefien en mama Tonia voor het initiatief! 

 

Martine en Kim liepen de Antwerp Marathon  

Op 22 oktober vond de Antwerp Marathon plaats, en ook daar was 
Tumbador aanwezig! Marie Devogelaere, die dit voorjaar stage deed in 
ons project in Guatemala, engageerde zich samen met haar mama 
Martine om de halve marathon te lopen. Hierbij lieten zij zich sponsoren 
ten voordele van Asociacion Gissell. 
 

Marie moest op de dag zelf helaas forfait geven door een kwetsuur, 
maar een vriendin van mama Martine nam vol enthousiasme haar plaats 
in. Beide dames liepen de halve marathon zonder problemen uit, en 
brachten zo dankzij de sponsoring maar liefst €6.096,89 op, meer 
dan €290 per kilometer! Proficiat dames! 
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  Tumbador steunen door... te winkelen bij Delhaize 

Ken jij Trooper al? Een platform waarmee je, door (online) te shoppen bij jouw 
favoriete winkels, lokale verenigingen en goede doelen wat extra financiële 
steun kan geven. En dit zonder dat het jou iets extra kost! 
 

Dankzij onze sympathisanten kregen wij dit jaar van Trooper al meer dan €240 
op onze rekening gestort. Een mooi bedrag! Maar wist je dat je Tumbador nu 
ook kan steunen na jouw aankopen bij Delhaize? Via Trooper kan je namelijk 
jouw verzamelde Delhaize SuperPlus-punten aan ons doneren.  
 

Hoe doe je dat? Heel eenvoudig: log in op je MyDelhaize-app of via 
www.delhaize.be en ga naar ‘Punten’, vervolgens naar ‘Doneren’ en klik op 
het Trooper-logo. Zoek Tumbador op in de lijst met verenigingen, en kies 

hoeveel punten je wil omwisselen. Deze worden door Trooper omgezet in een geldbedrag (50 punten = 
€0,50). Trooper stort dan het bedrag door naar ons! 

 

Tumbador in jouw school?  

Tumbador wil graag in jouw school (de school van je (klein)kind, waar je werkt, 
…) langskomen om haar werking voor te stellen en samen met het schoolteam 
een project op te zetten! We werken op maat en willen de leerlingen 
(kleuters, lager- of secundair onderwijs – alles kan!) sensibiliseren rond 
de problematiek van jongeren met een beperking. En dit zowel hier en in 
Latijns Amerika! En als het kan, proberen we wat extra fondsen te werven om 
onze projecten in Peru en Guatemala verder te ondersteunen. 
 

Ken jij een school of een jeugdvereniging die rond dit thema wil werken? Laat 
het ons weten: een mailtje volstaat (info@tumbador.be), wij doen de rest! 
Bedankt! 
 
 

Festivalseizoen... geopend verklaard!     

Nu de voorverkoop van de verschillende festivals terug van start gaat, is het ook voor ons tijd om de zomer 
van 2024 op gang te trekken. De alom gekende festivals zijn er uiteraard terug bij, met links en rechts een 
nieuwe uitdaging. 

Ben je nu al benieuwd? Hou zeker je mail in de gaten, want die komt er spoedig aan... Spreek alvast je 
vrienden en familie aan om samen in te schrijven wanneer het kan! 

 

Veel groeten van het Tumbador-team! 
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